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OP DE DREMPEL 

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst en  
de kaars van de jeugdkerk worden aangestoken. 
 
we gaan staan en worden stil 
 
bemoediging 
ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: NLB 837 Iedereen zoekt u jong of oud:1,2,3,4 
 

AANROEPING 
groet 
vg. De HEER zij met u 
gem. VREDE ZIJ MET U 
 
 
de kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
Gebed 
 
lied: NLB 970 Vlammen zijn er vele:1,2,3,4,5 
 
Lezing: geloofsbelijdenis 
 
Thema (Christelijke tradities) 
 
Luisteren: ‘Een been op de stoep’ van Kinderen voor kinderen 
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Thema (gewoonten en rituelen) 
 
Collecte 
de kinderen komen terug  
 
Luisteren:  ‘Toen was geloof heel gewoon’ van Stef bos 
 
dankgebed en voorbeden 
stil gebed 
Onze Vader 
 
slotlied: LvdK 170 Meester men zoekt U wijd en zijd (oude 
berijming):1,2,3 
 
Zegen 
 
Na de dienst ben jij/bent u van harte uitgenodigd om onder het 
genot van koffie, thee of limonade nog eens na te praten over de 
dienst. 
 


